
 

Goeienamiddag allemaal 

Ik ben blij, dankbaar en fier dat ik jullie allemaal in naam van 

de Raad van bestuur en gemeenschapsraad hier in ons eigen, 

nieuwe huis van de Ark Gent mag verwelkomen. 

In de eerste plaats welkom aan onze gasten (Nicola, Geert, 

Sara, Willem, Ronny, Rosita, Marijke, Christoff, Karine) en hun 

familie, onze assistenten en hun fantastische coördinator 

Franky, welkom ook aan bisschop Lode en verschillende 

leden van het bisdom. Een bijzondere welkom aan zuster 

Yvonne en de andere zusters Maricollen en Willy Mortier, het 

architectenbureau Vertonghen en vertegenwoordigers van 

onze aannemer Van de Meulebroecke. Daarnaast onze vele 

vrijwilligers, het bouwcomité en de gemeenschapsraad. 

Eindelijk hoor ik toch een aantal van jullie denken want het begon eigenlijk al 17 jaar geleden waar een 

vriendengroep samenkwam in Sint-Pieters-buiten met de droom om een Arkgemeenschap te bouwen 

in en rond Gent. Het zit in het bloed van de Ark – dromen om gemeenschap te vormen, dromen om te 

realiseren. Dat dromen mensen in beweging zet is hier in Gent meer dan eens bewezen. 5 jaar later op 

27 november 2011 – twaalf jaar geleden dus mochten we onze eersten gasten ontvangen. Gelukkig 

mochten we verblijven in de Oude Abdij van Drongen toen nog op in 1 van de reeds gerenoveerde 

vleugels.  Een half jaar later verhuisden we naar het Sint-Jozef gebouw nog steeds op de terreinen van 

de Oude Abdij. We verhuisden nog een laatste keer naar de Jan Delvinlaan. Je hoort het al de Ark Gent 

is intussen ook al specialist geworden in verhuizen. Altijd getrokken door fantastische harde werkers. 

Ook nu werd er vorige week en deze week flink verhuisd om de gasten te laten thuiskomen. Al die tijd 

bleef de droom om een eigen huis te bouwen of te kopen en in te richten waar onze gasten, vrijwilligers, 

jobstudenten en assistenten zich helemaal thuis zouden voelen. 

Het werd een tocht van lange adem met heel veel momenten van hoop en verwachting maar ook met 

ontgoocheling. Dat geduld en geloof een 2de en 3e deugd is binnen De Ark gemeenschap is bij deze ook 

bewezen. Want zelfs al duurde de tocht lang we bleven geloven vol geduld. Met heel veel mensen 

werden we vooruit gestuwd om verder te varen – zeker wetend dat we ooit zouden aanmeren op een 

locatie die we de onze mogen noemen. 

Wat slaakten we een diepe zucht van opluchting toen we dit huis hier in de Gerard Willemotlaan 

hebben gevonden. De droom werd werkelijkheid tot op de dag van vandaag waarop we het huis mogen 

inzegenen. Maar vooraleer we daartoe overgaan wil ik heel graag vanuit de Raad van bestuur heel wat 

mensen bedanken. In 1ste instantie wil ik onze fantastische architecten bedanken – ik stel voor dat ze 

even hun hand op steken. Ze hebben tijd nog werk gespaard om ons ook al in de vorige projecten te 

begeleiden in onze droom en met ons mee op tocht te gaan. Het is een prachtig resultaat geworden. 

Uiteraard kan bouwen niet zomaar en heb je mensen nodig die de bouw realiseren, opvolgen, plannen 

en berekenen. Daarvoor bedank ik heel hartelijk het team Van De Meulebroecke – maar om toch 1 

naam te noemen wil ik in het bijzonder toch Wouter bedanken zonder jou was heel dit project op tijd 

realiseren zo goed als onmogelijk geweest.  

Een bouw als deze realiseren kost handenvol geld daarom wil ik graag mijn grote dank uitspreken aan 

zuster Yvonne, de zusters Maricollen en Willy Mortier bedanken. Dat jullie ons project gedragen 

hebben is eigenlijk maar een minimale bewoording – zonder jullie bereidwilligheid en ondersteuning 



was onze droom wellicht nog een heel stuk verder weg. Ik ben ook blij dat jullie de inzegening van ons 

huis samen met ons mee kunnen beleven. 

Maar ook onze eigen fondsenwervinggroep, het bouwcomité zijn in al die jaren cruciaal geweest. 

Maar de Ark zou de Ark niet zijn zonder de vele vrijwilligers, assistenten, coördinatoren en 

gemeenschapsverantwoordelijken die onze gemeenschap al 12 jaar dragen. Elke keer is het een genade 

dat we de juiste mensen vinden op het juiste moment. Ik wil vandaag iedereen die binnen onze 

gemeenschap een sleutelrol heeft ingevuld in die 12 jaar in het bijzonder bedanken. Het zijn stuk voor 

stuk mensen met een groot hart, geloof en doorzetting. Ze hebben bijna letterlijk bergen verzet in die 

12 jaar. Ik noem er als ik mag toch een paar bij naam Anja, Barbara, Wendy, Rike, Franky en als laatste 

maar zeker niet het minst Dirk die als voorzitter heel wat woelige wateren heeft doorstaan. Heel 

hartelijk bedankt! 

De Ark is er in de 1ste plaats om gemeenschap te vormen, elkaar te dragen en elkaar te versterken. 

Doorheen het traject is dit wel de rode draad. Jullie allemaal, maar vooral de gasten wisten op elke plek 

jullie te smijten en een warme thuis te creëren. Een plek waar iedereen welkom is en waar je je goed 

mag en kan voelen. Een plek waar je tot rust kan komen maar ook waar er af en toe gefeest zal worden. 

In ieder geval plannen we al een heel groot vriendenfeest op 3 september waar ieder van jullie 

uiteraard heel hartelijk voor zijn uitgenodigd en waar we heel wat mensen heel terecht uitgebreid in 

de bloemetjes zullen zetten. 

We zijn er vanuit de Raad van bestuur rotsvast van overtuigd dat deze hopelijk laatste stap naar jullie 

eigen huis, jullie eigen plek heel snel een thuis met een open deur zal worden. En nu de 1ste droom 

helemaal gerealiseerd is, kunnen we in de mooie visie en traditie van arkgemeenschappen verder 

dromen van misschien een 2de huis? Maar nu eerst eens ten volle genieten van jullie nieuwe, eigen 

thuis.  

Tim Steyaert 


